
dit is kobe

hij blijft een paar dagen in het ziekenhuis 
maar vandaag is hij een beetje triest:
lag hij maar gewoon in de zetel bij hem thuis!

kobe mist het allemaal: mama en papa, loepie de poes,
zijn fiets, zijn bed, en natuurlijk óók zijn kleine zus. 
oh, oh, oh wat zou hij nu blij zijn met kip en appelmoes.

 teken de papa en mama van kobe.
en ook zijn zus, de poes en zijn fiets. dan voelt hij zich 
minder alleen.


